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Mei 2025 ***  M  A  A  N  D  B  E  R  I  C  H T  ***  57e  jaargang nr 05 
 

 
Past Rotary Club    
“Kennemerland“ 
opgericht 10 mei 
1968 
bijeenkomsten 
elke 2e en 4e 
dinsdag 
11.45 – 14.00 uur 
* 
Locatie: 
Restaurant 
Groenendaal 
Groenendaal 3 
2104 WP 
Heemstede 
*  
Voorzitter: 
Paul Mueller 
* 
Penningmeester 
a.i. 
Richard de Nerée 
Bankrekening club:  
NL06ABNA 
0136115314 
* 
Secretaris 
Richard de Nerée   
deneree@planet.nl 
* 
Programma & 
Evenementen 
Commissie: 
Peter Smits 
Sybout van der 
Meer 
Wim Dekker 
 
 
Verjaardagen:  
11.06.40 Peter Scholz  
26.06.47 Peter Smits 
27.06-47 Arnoud 
Broekers  

 
 
 
Verhinderd? 
Afmelden van een e-mail 
aan de voorzitter Paul 
Mueller 
paul.mueller@kpnplanet.nl 
vóór zaterdag 24.00 uur. 
(s.v.p. niet bellen of 
schrijven) 
Aanmelden is niet nodig, je 
bent altijd welkom. 
 
 
PROGRAMMA 
 
Dinsdag 10 juni 2025  
Spreker: Yvonne Struyker 
Onderwerp: Herdenking 
Slavernij verleden.  
 
Borrel: Peter Smits (26.6.47) 
 
Dinsdag, 24 juni 2025 
Spreker: volgt 
Onderwerp: Voordracht  
St, Jans Gilde, Haarlem 
 
Borrel: Arnoud Broekers 
( 27.6.47) 

 
Bijeenkomst 13 mei 2025 
Aanwezig: 25 leden.  
 
Voorzitter Paul Mueller opent 
de bijeenkomst. Hij is 
kortelings 74 jaar geworden 
en biedt graag de borrel aan. 
Gejuich! 
 
Michiel Kasteleijn mag 
beginnen met een mooi 
reisverslag van zijn bezoek in 
april dit jaar naar de 
Verenigde Staten o.a. naar 
de fabriek van de F 35, naar 
het enorme Air Borne 
Museum waar per jaar 22 
miljoen bezoekers zich 

vergapen aan vele zaken.. 
Het museum in Dayton (Ohio)  
waar het vliegtuig van de 
Wright Brothers te zien is als 
ook in Phoenix (Arizona) 
waar de opleiding voor F 35 
vliegers plaatsvindt. Ook zijn 
daar 140 vliegtuigen te zien 
waarvan 2 “van ons”. Een 
boeiende reis die hem 
gewerd omdat hij betrokken 
was in 2013 bij het oprichten 
van het monument  op 
Soesterberg ter ere van “100 
Jaar militaire luchtvaart”. 
 
Daarna krijgt Harry de Ruijter 
het woord om het onderwerp 
van deze middag: “Evaluatie 
van de gehouden Firesides” 
te starten.   
 
Het  was al weer geruime tijd 
geleden dat er een fire-side 
bijeenkomst werd gehouden. 
Om na te gaan hoe het stond 
met het enthousiasme van de 
leden werd een enquête 
gehouden onder regie van 
Paul Mueller in 2020. 
Van de 41 leden reageerden 
56%. Van de leden 
reageerden 21 positief op de 
vraag of men door moest 
gaan met de organisatie. 
In 2024 werd ,olv Harry de 
Ruijter, een herstart gemaakt. 
Er werden 2 bijeenkomsten 
georganiseerd, in het najaar 
van 2024 en in het 1e 
kwartaal van 2025. 
Aanvankelijk waren er voor 
de 1e bijeenkomst 3 groepen 
van 6 leden, voor de 2e 
bijeenkomst waren er 4 
groepen. 
Voor de eerste bijeenkomst 
was het onderwerp van 
bespreking voorgesteld door 
Herry Schoevers en nog een 
2e onderwerp door Paul 
Brands: is het nog ok om 
huisdieren te houden? 



 2 

T.a.v. eerste onderwerp 
was ,kort samengevat,  
het oordeel van de groep  
dat cultuur in onze 
samenleving een 
secundaire positie moet 
innemen.  
De conclusie  was dat 
men het niet eens was 
met de stelling, zoals 
geformuleerd. 
Bij de 2e bijeenkomst 
werd gediscussieerd 
over door Sybout van 
der Meer aangedragen 
vraagpunten ,uit de door 
Prof Dr. Beatrice de 
Graaf gehouden 
Huizinga lezing 
Vraagpunt 1 : leven we 
in een echte of beleefde 
crisistijd ? 
Vraagpunt 2 :Wat is in 
onze gepolariseerde tijd 
van crisis en oorlog ons  
(eigen) verhaal van recht 
en vrede? Sybout had 
een samenvatting van 
de Huizinga lezing van 
Prof De Graaf gemaakt 
en bracht deze 
samenvatting  tijdens de 
bijeenkomst naar voren.  
Door enkele 
groepsdeelnemers werd 
samengevat wat in hun 
groep de conclusies 
waren. Een 
samenvatting van 
hetgeen werd besproken 
in de groep ,waarvan hij 
deel uitmaakte , werd  
o.m . door Peter Smits 
gegeven  
Al snel werd het 14.00 
uur en vatte Harry de 
gang van zaken bij de 
fire side bijeenkomsten 
samen. Het aantal 
deelnemers was 
verrassend groot, de 
conclusie van de 
bijeenkomsten was dat 
de deelnemers het 
hervatten van de fire  

altijd waakzame Argus, zijn 
lichaam bedekt met ogen, 
werd vermoord en zijn ogen 
op de staart van een pauw 
geplakt. 
9. Een Narcist: mooie  
man werd verliefd op eigen 
spiegelbeeld en side 
bijeenkomsten waardeerden 
en  volgend club  jaar een 
vervolg op prijs zouden 
stellen. 
 
 
Bijeenkomst 27 mei 2025 
Aanwezig: 19 leden 
 Voorzitter Paul Mueller opent 
de bijeenkomst de 
aanwezigen en onze gast, 
Jan Spoelder hartelijk 
welkom hetende. 
 
Hij meldt dat de borrel zal 
worden aangeboden door jan 
Barkhof, die onlangs 89 jaar 
werd, hetgeen met gejuich 
wordt begroet. 
 
Hij brengt de Federatie-dag 
op 10.9.2025 nog eens onder 
de aandacht en verwijst voor 
details naar de onlangs 
rondgegane mail. 
 
Jan Spoelder, die ons vorige 
jaar al trakteerde op een 
mooie lezing: “Griekse Goden 
en MeToo” zal ons nu 
vergasten op een voordracht 
met de titel: “Uitdrukkingen uit 
de Griekse mythologie en 
Geschiedenis”. 
 
Allemaal uitdrukkingen die wij 
nog steeds gebruiken maar 
vaak niet weten wat de 
oorsprong is. 
 
1, Een homerisch gelach: 
De zg. onblusbare lach van 
de Griekse Goden wanneer 
zij iets leuk vonden. 
Voorbeeld (en plaatje) 
wanneer Ares en Aphrodite 
wippend gesnapt worden. 

2. De Twistappel: 
De godin van de twist (Eris) 
bood een gouden appel aan 
Zeus aan, maar die wilde 
hem niet en zij gooide hem 
toen op een bruiloft tussen de 
godinnen Pallas Athene, Hera 
en Aphrodite met de leus: 
“Voor de schoonste!.” 
De tussen hen ontstane ruzie 
moest toen door Paris 
worden beslecht. 
3. Een Paris oordeel: 
Paris moet kiezen tussen die 
3 godinnen en geeft de appel 
aan Aphrodite die hem als 
beloning de mooiste vrouw 
van de wereld belooft. 
4. Het Paard van Troje 
binnenhalen: 
Iets doen ondanks 
waarschuwingen wat je 
ondergang zal worden. 
5. Een Cassandra-
voorspelling: 
Apollo wilde haar versieren, 
maar zij wilde niet. Hij gaf 
haar voor straf mee. “Dat 
niemand haar zal geloven” 
Toen zij in Troje 
waarschuwde voor het paard 
geloofde niemand haar. 
6. Achilles-hiel: 
Achilles was onsterfelijk 
doordat zijn moeder hem als 
baby de Styx had gedoopt. 
Maar waar zij hem vasthield 
bleef een plekje droog en 
daar stierf hij door een pijl 
van Paris. 
Iemands Achilles-hiel is dus 
zijn of haar zwakke plek. 
7.Oedipus-Complex: 
Verliefd zijn op je eigen 
moeder. Het overkwam O. die 
zonder het te weten zijn 
vader doodde en met diens 
weduwe (dus zijn moeder) 
trouwde. Toen het hem 
gewerd stak hij zich zijn ogen 
uit. 
8. Argus-ogen: 
De altijd waakzame Argus,. 
zijn lichaam bedekt met ogen 
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Werd vermoord en zijn 
ogen op de staart van 
een pauw geplakt. 
9, Een Narcist:mooie 
man. Werd verliefd op 
zijn spiegelbeeld en 
kwijnde weg. 
10. Een Adonis: 
schone jongeling door 
een zwijn gedood, omdat 
hij liever nog ff ging 
jagen dan met Aphrodite 
te vrijen. 
11. Titanenstrijd: 
Titanen waren de 
Oergoden dus baas over 
de Olympische Goden. 
Hun Oppergod Kronos at 
zijn eigen kinderen op, 
behalve Zeus in wiens 
plaats een steen werd 
gegeven, die slecht viel. 
Na veel strijd 
werden de Titanen diep 
in de Onderwereld 
opgeborgen en lieten de 
zaken aan de 
Olympische collega’s 
over.  
12. Cerberus: 
Hellehond, bewaker van 
de onderwereld. Is 
iemand die scherp op 
anderen let. 
13, Een Tantalus-
kwelling: 
Hij werd gestraft wegens 
het stelen van de 
Goden-spijs ambrozijn. 
Zij straf is staan in het 
water dat daalt als hij 
drinken wil en vruchten 
aan een boom, die 
omhoog gaan als hij een 
vrucht wil pakken. 
14. Sisyphus Arbeid: 
Zijn straf was het de 
berg op rollen van een 
steen die aan de top niet 
te houden is, weer naar 
beneden rolt en door 
hem opnieuw weer de 
berg opgerold moet 
worden. Dus een 

vergeefse, zware 
krachtsinspanning. 
15, Het Zwaard van 
Damocles: 
Boven zijn hoofd hing hij een 
zwaard aan een paardenhaar 
hetgeen symboliseerde hoe 
précair het leven van een 
absoluut dictator in Sicilië 
was. 
 
Er volgen nog enkele vragen 
vanuit het publiek maar—heel 
speciaal ook vragen van oud-
leraar Jan Spoelder aan ons: 
 
Eén daarvan wil ik u niet 
onthouden: “Wat is de 
definitie van absolute 
gierigheid? Antwoord: Jezelf 
tot je enige erfgenaam 
benoemen. 
 
Voorzitter Paul dankt spreker 
hartelijk en overhandigt hem 
een fleske wijn. Daarna zendt 
hij de aanwezigen heen. 


