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Past Rotary Club
“Kennemerland®
opgericht 10 mei
1968
bijeenkomsten
elke 2¢ en 4¢
dinsdag
11.45-14.00 uur

Locatie:
Restaurant
Groenendaal
Groenendaal 3
2104 WP
Heemstede
Voorzitter:

Paul Mueller
Penningmeester
a.i.

Richard de Nerée
Bankrekening club:
NLOGABNA
0136115314

Secretaris
Richard de Nerée
deneree@planet.nl

Programma &
Evenementen
Commissie:
Peter Smits
Sybout van der
Meer

Wim Dekker

Verjaardagen:

19.07.46 Paul Brands

Verhinderd?

Afmelden van een e-mail
aan de voorzitter Paul
Mueller
paul.mueller@kpnplanet.nl
vOor zaterdag 24.00 uur.
(s.v.p. niet bellen of
schrijven)

Aanmelden is niet nodig, je
bent altijd welkom.

PROGRAMMA

Dinsdag 8 juli 2025
Spreker: Michiel Kasteleijn
Onderwerp:

Levensbericht

Borrel: Arnold Hardick (werd
weer ‘ns tijd)

Dinsdag, 22 juli 2025
Clubzaken

Borrel: Paul Brands
(19.07.46)

Bijeenkomst 10 juni 2025
Aanwezig: 22 leden.

Voorzitter Paul Mueller opent
de bijeenkomst.

De borrel wordt aangeboden
door Peter Smits die onlangs
78 jaar heeft aangetikit.
Dankbaar applaus!

Voorzitter werft nog weer
eens voor de Federatie-dag
op 10 september a.s..

Ook vraagt hij de aanwezigen
om eens rond te kijken in hun
omgeving naar mensen die in
onze club zouden passen en

dat leuk zouden vinden want

“‘Kennemerland” krimpt!

De oorspronkelijke spreker
heeft afgezegd zodat wij niet
over de slavernij zullen horen
maar Peter Smits heeft zich
bereid verklaard deze taak op
zich te nemen en de titel van
zijn verhaal is “Een werkdag
uit het leven van een chirurg”

Peter vertelt dat hij in 2013 lid
hier is geworden nadat hij uit
het Oosten hier naartoe was
geémigreerd.

Hij is die tijd 7 jaar bezig
geweest voor ons als lid van
de Programma-Commissie en
ook als Voorzitter.

Daarnaast nog 4
voordrachten en vele korte
praatjes. Kortom de 12 jaren
vlogen voorbij.

Maar nu het onderwerp:

De wekker ging om 06.15 en
om 07.30 melde hij zich bij
het ziekenhuis. Om 08.15
volgt dan de overdracht van
de dienstdoende
chirurg/assistent en co-
assistent aan spreker.

Peter vertelt over operaties
zoals aan galblaas,
aneurysma’s en
pancreas/galwegen, die
vroeger uren duurde en vele
dagen herstel in het
ziekenhuis vergden terwijl de
patiént na een galblaas-
operatie nu de volgende dag
naar huis mag. Aneurysma
wordt nu via de lies
“gemaakt” enz.

Paul Brands vraagt of Peter
zich later gespecialiseerd
heeft. Antwoord: toen niet
maar later wel.,

Na de operatie fase kwamen
dan ’s middags de fracturen.
0



Vraag Jan Barkhof: Altijd
2 man bij de operatie?
Antwoord: ja!

Om 19.00 een laatste
ronde en dan naar huis.

De volgende dag
zaaldienst, 19.30 klaar.

Peter had af en toe een
bespreking met de
Directie, 1x per week
avonddienst van 17.00
tot 08.00 uur de
volgende ochtend. Eens
in de maand weekend-
dienst.

Paul Mueller: “Lange
dagen!” Antwoord: “Ja,
zeker maar thans
gelukkig allemaal veel
beter geregeld!”.

Peter prijst echtgenote
Joke die zijn vele
absenties opving, terwijl
ze zelf toch ook nog 3
dagen per week werkte.

Hun zoon heeft een
andere keuze gemaakt:

Natuur-, Wiskunde en
Rechten en werkt nu bij
McKinsey.

Hun dochter volgde zijn
voorbeeld wel en werkt
als plastisch chirurge.

Arnoud Broekers vraagt
naar zijn specialisaties
en krijgt te horen dat
laatste 10 jaren hij veel
operaties met long- en
vaatchirurgische
achtergrond heeft
gedaan.

Eduard Kruseman vraagt
of “zijn” ziekenhuis nog
bestaat?

Antwoord: jazeker, alleen
Hengelo is gesloten maar
Almelo en Enschedé bloeien.

Jan Karel Schlichte Bergen
vraagt hoe de praktijk
georganiseerd was?
Antwoord jarenlang een
maatschap.

Later omgeturnd in een
stafmaatschap waar alle
specialisten evenveel
verdienden, maar deze klapte
omdat radiologen en
urologen meer wilden
verdienen.

Michiel Kasteleijn vraagt of
spreker ook militair arts
geweest is. Antwoord: “Ja, 24
maanden bij de Kon. Marine”

Arnoud Broekers vraagt naar
de term “Robot-chirurgie” en
krijgt als antwoord dat het
een misleidende term is.

Het gaat om een hulpmiddel:
scherm met joystick waardoor
de te opereren sectie veel
groter doorkomt en dus
scherper te zien is.

Het is dus niet een stalen
mannetje die met een mes
zwaait!

Er zijn geen verdere vragen
dus Voorzitter Paul dankt
spreker hartelijk voor zijn
verhaal alsmede dat hij op zo
korte termijn heeft willen
invallen en reikt hem een
fleske wijn uit als blijk van
waardering.

Bijeenkomst 24 juni 2025
Aanwezig: 22 leden

Voorzitter Paul Mueller heet
allen hartelijk welkom in het
bijzonder snuffelaar Anton
Bouman, geintroduceerd
door Eric Mohringer. Pauil
vertelt Anton dat hij vandaag
wordt vrijgehouden maar bij

volgende bezoeken helaas
niet!

Wij hadden een vage hoop,
dat Joost Badon Gijben nog
langs zou komen, want dit
zou zijn laatste bijeenkomst
als lid zijn, maar kennelijk
lukte dat niet.

Joost: “Alles van die beste!”
De borrel wordt vandaag
aangeboden door Arnoud
Broekers, die binnenkort 78
hoopt te worden maar nu nog
geen verjaarslied wil horen.

Het bestuurslid van het Sint.
Jan’s College,Haarlem, dat
vandaag zou spreken, heeft
afgezegd. Deels ook omdat
onze club niet solvabel
genoeg is om sprekers van
buiten de club een geldelijke
vergoeding te geven.

Diverse leden stellen voor
daar nog eens over te praten
maar Voorzitter Mueller kapt
zulks resoluut af.

Gelukkig is ons lid Sybout
van der Meer goed ingewijd
in het onderwerp en hij
spreekt ons nu gratis toe.

Hij trakteert ons op een liedje
dat door zijn buurkinderen op
de Vrije School werd
gezongen: “Sint Jan komt er
an, Sint Jan komt er an, Sint
Jan gaat komen. Ik zie het
aan de bomen. Sint Jan die
komt er an.”

Het slaat op het feest van
Johannes de Doper, neef van
Jezus van Nazareth, die de
laatste in de Jordaan gedoopt
heeft, dat op 23 en 24 juni
gevierd wordt. Johannes
eindigt droef want de dochter
van Koning Herodes vraagt
en krijgt zijn hoofd op een
bord als een geschenkje.
Haarlem heeft een band met
St. Jan en kon pronken met
een wel 20 kloosters,



waarvan resten nog hier
en daar in de stad te
zien zijn.

Spreker vertelt over de
Kruistochten, de eerste
in 1096 op aandringen
van Paus Urbanus Il,
waar Godfried van
Bouillon een grote rol
speelde.

In 1048 werd de
Ridderlijke Orde van St.
Jan gesticht.

De Johannieters waren
gedurende de hele
Kruistochtentijd
belangrijk maar bestaan
ook nu nog: het zijn
Protestantse edelen. .
Ze werken sinds kort ook
beetje samen met de
Maltezers (de
Katholieken edelen).

Spreker wil modern zijn
en stelt dus dat wat wij
allen op school leerden
nl. dat de Kruistochten
“goed en heldhaftig”
waren niet helemaal
klopt met de
werkelijkheid.

Er zijn 8 Kruistochten
geweest, de meesten
een faliekante
mislukking zij het
Koninkrijk Jeruzalem,
gesticht na de eerste,
200 jaar heeft bestaan.
Spreker meldt ook de zg.
Kinderkruistochten
waarvan het onduidelijk
is of die echt hebben
plaatsgevonden.
Grappig ook dat de
Kruistocht waar Haarlem
een rol speelde en het
stadje Damiate door
‘ons” veroverd werd, ook
totaal mislukte omdat de
Nijl buiten de oevers trad
en alle kampen met
voorraden wegspoelden.

De in Jeruzalem werkzame
zg. hospitaalbroeders
stichten een broederschap
naar het voorbeeld van de
Orde van de Tempeliers,

De broeders verwierven in de
loop der eeuwen veel
onroerend goed in heel
Europa ook dus in Haarlem.

Het eerste klooster werd
gesticht in 1241 dus een paar
jaar voordat Haarlem
stadsrechten kreeg, en
uiteindelijk waren er 20
kloosters in de stad. Het
Stadsbestuur vond dat deze
veel te veel ruimte in het
centrum innamen en op een
gegeven moment heeft het
Bestuur alle kloosters
geconfisceerd maar wel met
het beding dat alle
kloosterlingen er tot hun dood
mochten blijven. Toen de
laatste Broeder overleed,
verviel al het OG aan de stad.
Dit is de oorsprong van de
zg. Sterfhuis-Constructie.

Sybout geeft nog wat
historische feiten over de
Commanderij van St. Jan
maar de tijd begint te dringen.

Er mogen 4 vragen worden
gesteld:

--Karel Ledeboer zegt dat in
Duitsland de RK en
Portestante Ridders goed
samenwerken.

Paulus Brands noemt het
bestaan van een Duitse Orde
(Orde van het Heilig Graf) in
Utrecht.

Jan Schnerr stelt dat de
ridders, die geen landgoed
erfden en boerenzonen die
de boerderij van hun ouders
niet kregen, dan maar in het
leger gingen en ook op
Kruistocht. Wellicht dat de zg.

Kinderkruistochten in
werkelijkheid bestonden uit
deze zg. onterfde mensen.

Jan Karel Schlichte Berge,
ten slotte, vraagt op Richard
Lionheart ook op Kruistocht
gegaan is. Vigs. Sybout niet.

Voorzitter Paul sluit nu de
bijeenkomst, die door
gastspreker Sybout heel
spannend was en beloont
hem met een fleske rood.



