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Waarde mede-rotarians,

Vermoedeli jk zonder enige stem uwerzijds hebt u voor het lopende Federatiejaar
drie Groningers tot bestuurslid gekozen. U zult dat inmiddels in het ledenboek je
hebben gelezen. En misschien is het een enkeling onder u bekend: Groningers rea-
geren erg secundair en zijn bijzonder zuinig, evenals de Schétten. Aan beide be-
volkingsgroepen moet men bij voorkeur niet een mop vertellen op zaterdagmiddag.In
vele gevallen zal hij de pointe pas doorhebben op zondagmorgen. En als hij dan
in de kerkdienst ineens hardop gaat lachen, wil dat wel eens een ernstige ver-

storing betekenen in de eredienst.

Van deze trage reactie is nu ook schrijver dezes de dupe geworden. Na een drie-
maal '"nee" op zijn benoeming tot secretaris, heeft hij de vierde keer geaccep-
teerd. En hij bemerkt nu pas dat hij ook toen pertinent "nee" had moeten zeggen.
Want na drie maanden is het dan nu wel tot hem doorgedrongen hoeveel geschrijf,
gelees en geregistreer van de secretaris wordt verwacht. U moet nu alvast gaan
uitzien naar een bekwame registrator voor het volgende Federatiejaar. Iemand die
in de, door ondergetekende dan over te dragen, chaos orde kan scheppen. De club
Bilthoven e.o. is bij deze gewaarschuwd !

Aan deze lange inleiding was enige behoefte, omdat nu de weinige lezers onder u

de rest beter kunnen begrijpen.

Er is door één club gevraagd om een klein aantal extra bestuursleden, die dan
voor een deel reclame kunnen maken voor het oprichten van nieuwe Past-Rotaryclubs
en het werven van meer leden; en voor het andere deel de contacten onderhouden
met de (paar) buitenlandse federaties.

Bij dat eerste is de moeilijkheid dat onze clubs uitsluitend (mogen) bestaan uit

(ex-)rotarians. Maar men kan toch moeilijk op de Rotaryclubs gaan werven of



.

onder de leden daarvan het vuurtje van de past rotary stoken ? Als jager weet
ondergetekende, dat je niet onder andermans duiven mag schieten. Toch is er wel
een weg. Onze liaison officer Oosterbaan helpt ons die weg te gaan. Er zijn nl.
nog heel wat (oud-)rotarians die, door verhuizing of om andere verklaarbare rede-
nen, geen rotarisch dak meer boven het hoofd hebben. Oosterbaan zoekt de namen en
adressen van deze "onbehuisden" op en zendt die naar uw secretaris. Deze geeft
die door aan een PR-club uit de omgeving. Kansen te over ! Mits de geadresseerden

er dan ook werk van maken !

Naar ons nu reeds blijkt, zijn er op verschillende plaatsen in Nederland leden
van een rotaryclub die zich in de (terecht) zich verjongende clubs minder goed
meer op hun plaats voelen. Zij vragen dan inlichtingen bij het Federatiebestuur
hoe zij tot oprichting van een eigen Past Rotaryclub kunnen komen. En hoe laks
dan ook uw bestuur zou mogen zijn, daar wordt werk van gemaakt ! Het zal u te

zijner tijd blijken, is onze verwachting.

Bovendien blijkt uit een klein aantal maandberichten dat een uitbreiding van het

ledental telkens weer plaats vindt.

En tenslotte: uw secretaris heeft ons ledenboekje toegezonden aan de gouverneurs
van R.I. in dit land. Daarbij werd een begeleidend schrijven gezonden waaruit

het volgende moge worden geciteerd: "De groeiende goede band tussen R.I. en de
federatieve bundeling van hen die eens rotarians waren en daarom rotarians blij-
ven, moge mee door dit vademecum worden versterkt. Het voor dit jaar geldende
belangrijke richtsnoer dat u is meegegeven: "Share rotary, serve people" moge dan
ook bij u verder handen en voeten krijgen, mee ten aanzien van hen die nog steeds
rotarian zijn, ook al moesten zij hun club verlaten."

Van drie gouverneurs werd daarop een zeer positief bedankbriefje ontvangen.

Overigens wordt er in ons bestuur nog over gedubd of wij de gevraagde uitbreiding
van het Federatiebestuur zullen steunen. U weet het nu: Groningers moeten zo iets

heel rustig overwegen, ook ten aanzien van de daaruit voortvloeiende financién.

In ditzelfde bestuur is een voorlopig lijstje opgemaakt van de clubs die wij ho-
pen te bezoeken; eerst die, welke in het vorig seizoen geen bestuurslid hebben

ontvangen.

Bij (tijdelijke) afwezigheid van de beide andere bestuursleden heeft onze voor-
zitter de PR-club Bilthoven bezocht, toen daar de Engelse Federatievoorzitter
Clark onze gast was. Verschillende leden van een paar clubs waren daarbij tevens

als belangstellenden aanwezig.



De heer Heikens was enthousiast over de organisatie en over de fijne ontmoeting,
waaraan ook nog twee andere gasten uit Engeland deelnamen, alle drie "op eigen

kosten" (wat onze penningmeester deugd zal doen).

Ja, nu ontbreekt nog het, blijkbaar gebruikelijke, overzicht van het wel en wee
dier clubs die hun maandberichten zonden. Dankbaar en kort kan het worden samen-
gevat in het weinig gedocumenteerde, maar toch veel betekenende: "veel wél, weinig
wee" ! Er moet ook wat te raden overblijven en zelfs een kwartaalbericht mag niet

te lang zijn.

Rest nog te vermelden de grote dank die ondergetekende schuldig is aan mevrouw
A.E. Huysman uit Wageningen, die dit verslag en alle andere "uitgaven" van uw
secretaris typt en vermenigvuldigd. Om haar niet nog meer secretarissen op de huid

te laten vallen, wordt haar adres niet vermeld.

Uw secretaris v.n.,

F. Omta.
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